
Probeer alleen gelijk te hebben als het je iets oplevert. Veel discussies hebben als inzet gelijk 

te halen. Dat is misschien goed voor je ego, maar leidt vaak tot conflicten die alleen maar 

tijdverlies zijn. Voor het principe alleen doe ik het niet meer. Als je ergens van overtuigd ben, 

mag je er wel voor vechten. Bijvoorbeeld als je aanvoelt dat er anders stommiteiten gaan 

gebeuren of dat je een grote omweg moet maken om op hetzelfde punt uit te komen - Stijn 

Coninx 

Spring er echter kieskeurig mee om. Als je het teveel doet, dan verliest het zijn effect. 

 


